
Ineke Alkema, bestuurslid van de afdeling Grijpskerk: 

‘Het is hier één grote fierljepfamilie’ 

Nu de wedstrijden weer zijn begonnen, gaat alle aandacht naar de ljeppers. Achter de schermen is en 

wordt echter ook hard gewerkt om de verenigingen te laten draaien en de wedstrijden mogelijk te 

maken. Ineke Alkema van de afdeling Grijpskerk geeft een inkijkje in het bestuur. 

Ineke Alkema 

Hoe ben je bij het fierljeppen betrokken geraakt? 

Onze beide dochters sprongen bij de jeugd, zo ben ik bij het fierljeppen betrokken geraakt. Eén van 

hen, Daniëlle Hielema, springt nu 1e klas bij de meisjes. 

En in het bestuur? 

Toen Ello Sterenborg in 2020 overleed, kwam er een groot gat in het bestuur. Hij heeft jarenlang 

enorm veel werk verzet, was de grote motor achter de vereniging en wist en deed vrijwel alles. 

Natuurlijk met de overige bestuursleden, maar Ello was de drijvende kracht. Toen hij wegviel hebben 

we met z’n allen de schouders eronder gezet en zijn er enkele nieuwe bestuursleden bijgekomen. En 

daarmee hebben we ook bijna alles opnieuw ingericht, want er was vrijwel niets gedigitaliseerd. Er 

ging nog veel met handgeschreven briefjes en telefonisch. Ik ben daarom begonnen met draaiboeken 

maken en standaard informatie voor ouders opstellen. We hebben ook de sponsoring opnieuw 

opgepakt en zo komen we dit seizoen met nieuwe polo’s, hoodies, jassen en tassen. 

Wat is jullie belangrijkste speerpunt? 

Ons belangrijkste speerpunt is om het aantal springers omhoog te brengen en daarbij beginnen we 

met de jeugd. We hebben de afgelopen jaren ook de scholen in de regio bezocht en werken veel met 

social media. We organiseren een maandelijkse inlooptraining voor de jeugd en proberen zo meer 

aanloop te krijgen. Er is voor het dorp Grijpskerk best veel te doen, dus je moet de kinderen 

enthousiast zien te krijgen om bij het fierljeppen te gaan. Met een inlooptraining hebben we dat 

afgelopen ook al weten te bereiken, maar dat mag nog steeds naar meer. 

Onze eerste wedstrijd is op 15 juni en dat is gelijk ook de eerste dag van de feestweek van Grijpskerk. 

Op die manier kun je het dorp ook meer bij het fierljeppen betrekken. En we organiseren dit jaar 



weer de Utljepper aan het eind van het seizoen. Dat willen we groter aanpakken en er voor de 

springers en het publiek iets feestelijks van maken. 

 

Trainingsavond Grijpskerk 

Fierljeppen in Groningen is best wel een vreemde eend in de bijt. Hoe gaan jullie daarmee om? 

In onze PR willen we het unieke van fierljeppen in Groningen benadrukken. We hebben dankzij het 

FLB speciale flyers waarop de Groninger vlag is afgedrukt en betrekken RTV Noord en de regionale 

media ook meer bij de wedstrijden. Die Groninger inbreng bij het fierljeppen is natuurlijk best wel 

bijzonder. Vorig jaar hadden we met Femke Rispens een Groninger dameskampioen op het FK en dit 

seizoen stonden er al twee keer in een wedstrijd van de tweede klasse bij de senioren drie 

Groningers op het podium. Daar zijn we best wel trots op. 

Hoe zijn de contacten met de andere verenigingen? 

We zijn onderdeel van het FLB en de samenwerking met de andere verenigingen is goed. Vanuit de 

marketinggroep, waar ik ook onderdeel van ben, is er met elke divisie ook regelmatig contact. Als je 

een vraag op een ander gebied hebt, is iedereen altijd behulpzaam. Ook trainen er wel leden van 

andere verenigingen bij ons. Die wonen dan in Groningen en met de trein heb je een hele goede 

verbinding. 



 

Dochter van Ineke: Daniëlle Hielema 

 

Wat is je drive om je voor de vereniging in te zetten? 

Ik vind dat je als ouder een inspanningsverplichting hebt om iets voor de vereniging te doen waar je 

kind sport. Maar het is ook leuk om te doen. In de winterperiode zijn we als bestuur druk met 

vergaderen en voorbereidingen en in de zomer is er dan meer de praktische invulling. Het is een 

intensieve periode, maar wel mooi om het samen te doen. Het is hier als het ware één grote 

fierljepfamilie. En als je iets bestaands naar een ander level wil trekken, zoals wij hier hebben 

gedaan, zie je ook meteen resultaat. Het mooie van fierljeppen is dat het altijd gemoedelijk is. En 

waar een individuele sport als fierljeppen vooral goed in is, is teamgeest. 
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